
  

En dan uit het niets, 
Moet je weg. 
 
Niet eens een laatste gedag. 
En zonder allerlaatste zwaai. 
 
Waarheen? Geen idee. 
Hoelang? Weet je ook niet. 
Waarom? Dat is de vraag. 
 
Teddyberen, koffers, spaarpotten en verloren 
kledingstukken. 
Je ziet het allemaal liggen, maar van jou is het niet. 
 
Misschien hou je er hoop aan vast, wetend dat er nog 
iemand is die niks weet. 
Misschien kijk je snel weg, wetend dat de eigenaar niet 
meer terugkomt. 
 
Maar je denkt één ding zeker te weten. 
Je blijft jezelf. 
 
Maar op een gegeven moment denk je niet meer aan jezelf, 
Je denkt niet aan je afgebroken nagels, 
uitgevallen haren of rottende tanden. 
 
Ook kijk je niet naar de toekomst, 
Want vooruitkijken, kan gevaarlijk zijn. 

 

 



 

 

En nu ben ik hier, 

Maar wat is hier? 

Ik voel hier geen herinneringen, 

Ik zie hier geen verleden. 

Ik ben bang. Bang dat alles langzaam afbrokkelt 

Langzaam en geleidelijk, 

Zoals nagels die langzaam vergroeien als je ze geen aandacht geeft. 

Zó voel ik me, alsof ik geen aandacht krijg. 

Alles staat stil, maar tegelijkertijd zie ik alles bewegen, 

Mijn hoop staat stil, maar tegelijkertijd groeit die verlangend verder. 

 

 Ik zie ook dingen die hier wel thuishoren. 

Thuis… 

Maar hoe zijn zij hier gekomen? 

Hebben zij zich moeten aanpassen?  

Of was dit altijd al hun bestemming?    

 

Ik weet het niet. 

 

Ik denk dat ik gewoon moet gaan rondkijken. 

Rondkijken 

om te zien wat ik kan worden en wie ik wil blijven. 

 

 

 

 

 



Tja… dan valt dit opeens op de mat.  

Maar waar komt dit vandaan?  

En wie heeft het geschreven?  

Ik zal mij even voorstellen, ik ben Aafke, ik ben 15 jaar oud en doe mee aan Theater Na De Dam in 

Utrecht, samen met 11 andere jongeren. Dit is een theaterproject over de Tweede Wereldoorlog. 

Maar dat doen we dit jaar even helemaal anders. We zouden eigenlijk op 4 mei een 

theatervoorstelling spelen op de Neude, maar omdat dat niet kan door de coronamaatregelen en we 

allemaal thuis zitten, hebben wij besloten om deze brieven rond te brengen. 

Brieven met gedichten, foto’s en teksten. Brieven die een verhaal meedragen, allemaal op hun eigen 

manier. Ik bracht er 100 rond in deze wijk en één daarvan is nu bij u.  

“De brieven die bleven” is de titel van ons project. Het begon zoals elk ander jaar, met een 

kennismaking les op zondag 8 maart. Maar we hadden nooit gedacht dat dit de laatste keer zou zijn 

dat we elkaar in het echt zouden kunnen zien. Door de maatregelen hebben de lessen daarna 

plaatsgevonden via Zoom, vrij hectisch, maar heel erg leuk.  

Maar wat hebben we dan gedaan? 

Door dit project ben ik twee maanden geleden in contact gekomen met Jan de Vries, een man die zes 

jaar oud was tijdens de oorlog.  

Wat kon er nog wel en wat niet meer toen de oorlog uitbrak? Wat herinnert u zich nog en wat weet u 

alleen van verhalen? Zijn er dingen die nooit meer hetzelfde waren na de oorlog? Hoe was het om 

kind te zijn in die tijd? 

Dit zijn voorbeelden van vragen die ik gesteld heb aan Jan. Hij gaf hier open en persoonlijk antwoord 

op. Daardoor werd het een mooi gesprek, maar tegelijkertijd ook heel heftig, omdat alles erg dichtbij 

kwam. Opeens zit je niet meer in het geschiedenislokaal en leer je niet alleen maar de feiten. Nee, 

opeens krijg je persoonlijke verhalen te horen en krijg je informatie uit een totaal andere hoek.  

Wat er 75 jaar geleden is gebeurd in ons land, is en blijft vreselijk. Daarom vind ik het belangrijk om te 

herdenken. Als kind begreep ik nooit goed waarom. Ik wist dat ik op 4 mei eventjes twee minuten stil 

moest zijn, maar aan wie moest ik denken? Geen idee. Dit project heeft mij daar wel meer inzicht in 

gegeven. Natuurlijk is het voor onze generatie lastig om écht te herdenken, want de meeste van ons 

hebben geen naasten meer die de oorlog hebben meegemaakt. Maar je kunt natuurlijk wel denken 

aan het verschil tussen toen en nu. Wat is er anders? Wat is er hetzelfde? Of aan dingen die nu even 

moeilijk zijn. Herdenken blijft misschien een lastig begrip, maar even ergens bij stil staan of je 

gedachten over iets laten gaan, dat kunnen we allemaal.  

Wat houdt herdenken voor u in? 

En waar denkt u aan tijdens de twee minuten stilte? 

Naar aanleiding van de ervaringen die ik heb opgedaan heb ik deze twee gedichten geschreven, als 

poging de herdenking van vandaag kracht bij te zetten. Ik hoop dat u de tijd wil nemen om deze te 

lezen. 

Groetjes,  

Aafke 


